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Op donderdag 15 juli zijn de 

vrijwilligers ongetwijfeld weer al 

vroeg aan het werk gegaan. 

Toen wij om kwart voor 12 de 

zaal betraden, was er voor 20 

personen keurig gedekt. 



Henk en Dirkje waren druk aan het bakken, 
terwijl er reeds een stapel pannenkoeken klaar waren. 



Ge, Ans en Frouke zitten 

in de startblokken om te 

beginnen met bedienen. 



Even later zijn alle stoelen bezet. 
Ge opent het eetfestijn met allen 

hartelijk welkom te heten en deelt mee, 
dat de pannenkoeken klaar zijn, 

zodat er begonnen kan worden met het  opdienen. 



Eerst nog een ogenblik stilte. Ze wenst ons allen smakelijk eten. 



Frouke en Ans komen langs 
met de eerste ronde. 

Het zijn pannenkoeken naturel. 





Er staat stroop en 

suiker voor de 

liefhebbers. 





Het lijkt wel of  sommige 

mensen uitgehongerd zijn, ze 

eten in het tempo van een 

boer, die midden in de oogst 

regen verwacht!! 



Hierna komen er spekpannenkoeken. 

Ook die smaken prima. 

Er is een overvloed, men kan zo veel 

eten als men wil. 



En alsof dit nog niet genoeg is, 

komt er hierna nog een lekker 

roomtoetje.



Om half twee zijn we allen verzadigd, waarna een van de 
gasten Henk, Dirkje, Ge, Ans en Frouke hartelijk dankt voor 
het vele werk, wat zij weer verzet hebben om deze gezellige 

bijeenkomst mogelijk te maken.





Het was weer goed voor elkaar, dank voor dit 

alles, immers, hiermee zijn weer een aantal 

mensen in deze stille tijd gezellig bijeen geweest.


