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Met medewerking van



De dag van te voren zijn 

de tafels en stoelen 

klaar gezet voor 50 

deelnemers.



Vanmorgen zijn de 

tafels aangekleed.

Dat belooft wat!!!



Het ziet er allemaal weer 

keurig netjes uit.



En dan is het zo ver. Vrijdagmiddag kwart voor twee. 
Het is al druk in “De Kroon“



Moet je toch
 eens kijken 
hoe heerlijk 

dat er allemaal 
uit ziet



Wat hebben 

die 

vrijwilligers 

weer hard 

gewerkt!!



Alle 
tafels zijn 

keurig 
aangekleed 

en ik zie er van 

alles op staan!



Ook is buiten de barbecue in 
stelling gebracht.

De bakken met “vleesies” 
staan al klaar.



Onze beide 

vleesstokers,

Rene en Wim,

Hebben het 

bijbehorende 

“Eigenwijze” 

schort al voor.



Ans controleert de mensen, die binnen komen, op hun aanmelding.



De 

voorbereidingen 

voor de muziek 

in volle gang.



Het is direct een 
feestelijk gebeuren 

in de zaal.



Grote 

gebeurtenissen 

werpen hun 

schaduw 

vooruit!



Intussen zijn 

vrijwel alle 

plaatsen aan de 

tafels bezet en is 

het een enorm 

gekakel.



Sjanet, wat hebben 

jullie het mooi voor 

elkaar!



Sjanet onze voorzitter neemt het 
woord. Zij heet ons allen hartelijk 

welkom i.h.b. Thea Ooms. Deze 
verzorgt vanmiddag de muziek. 
Ook alle vrijwilligers welkom, ze 

deden weer enorm hun best en wij 
als leden mogen hiervan genieten.



“Ik heb een verzoek 

aan jullie” 



Mensen, als u leden in uw buurt kent die we hier hier eigenlijk nooit 
zien, probeert u die letterlijk over de drempel te helpen zodat zij ook 
mee kunnen doen met de mooie dingen die hier allemaal gebeuren.”



Denk om

 jullie vingers 

Marjan en Dirkje!



Dan komt het stokbrood op tafel. Er staat al van alles, 
water, dipsauzen, kruidenboter enz.



Thea vertelt dat ze uit Wognum komt en heeft veel liedjes heeft meegenomen.







Haar eerste liedje is toepasselijk, n.l. 

het liedje “Samen zijn” van Willeke 

Alberti. Dit wordt gevolgd door “Het 

Dorp” van Wim Sonnenveld.



Thea brengt gedurende de gehele 
middag een zeer groot aantal liedjes 
ten gehore en zingt de sterren van 
de hemel. Ze worden steeds met 

applaus beloond.



Intussen worden we door Ans, Dirkje, 

Frouke, Ge, Hannie, Henk, Marjan en 

Sjanet  van een drankje voorzien.



Is tafel drie nu klaar?





Die zal ik wel 

even open 

maken!



Wim en Rene zijn druk in de weer met de barbecue.



Werkoverleg!



Om half drie een “voorafje” in de vorm van meloen met rookvlees.



Dat laat een ieder zich goed smaken.









Tussen de liedjes 

door wenst Thea 

Ooms ons 

“eet smakelijk.”



Zo… de 

culinaire 

afdeling 

komt op 

gang!!









Het eerste vlees wordt nu opgediend. Het is een hamburger en smaakt prima. Opvallend is, dat 
het direct stil is in de zaal.



Ik heb 
er aan eentje 
genoeg hoor!









We zijn nog niet 

aan de beurt!





Tja… Ook het 

personeel moet eten!

Grapje!!!



Daar is al weer de 

volgende gang!







Wat ziet dat er 

lekker uit.











Dan worden de satestokjes opgediend. Met wat sojasaus is het heel lekker.



En daarna komen de slaatjes. Het is zowat een maaltijd, maar ze gaan er in als koek onder het lied “Droomland.”



Maar eerst nog 

een slaatje er uit 

slaan…

Ik bedoel in slaan.





Duidelijk is volgens Thea, 

dat we allemaal kind 

gebleven zijn. Hierop zingt 

zij het toepasselijk lied 

“Dromenland”.



Inderdaad zitten we in 

een droomland, want wat 

hebben we het dankzij de 

vrijwilligers goed.



Nadat Thea een korte pauze heeft genomen wordt het een vrolijke boel.



Martin duwt de zangeres 

in een rolstoel en daar 

gaan we!







Zou de wijn/bier gaan werken?









Om 10 over 4 wordt de derde vleesconsumptie opgediend. Het is een “Toscaans lapje.”









Dat kan er 

nog wel bij hoor!



Het is heel mals en men kan er nog eentje 
krijgen.



Er wordt door de 

hele zaal flink 

meegezongen.



He… wat doen 

die dames daar 

eigenlijk?



Oh, ik snap het al.Thea zingt een Griekse melodie en nu… Het wil niet helemaal lukken.



Hoe was het 

nou ook weer?



De hele zaal leeft 

enthousiast mee!



Hoera!!!Het gaat lukken, applaus van de zaal.



Ik vind dat jij een mooie stem hebt!Zing maar eens met mij mee.



Hij liever 
dan ik!



Ik heb het nog 

hartstikke druk!



Hiep hiep hoera!!



He he, eventjes 

bijkomen.





Sjanet dankt Thea, dat 

met een warm applaus 
onderstreept wordt.



Het feest is echter 

nog niet over, want 

er komt nog een 

toetje in de vorm 

van ijs met 
slagroom en 

vruchten.



Zo, dan is dat alvast 

maar weg!



Hoe doen we dat 
zo snel mogelijk 

zonder dat het ijs 
vloeibaar op tafel 

komt?





Hier is planning en 

samenwerking  

vereist.







Zo gaatie goed!!!





Ik begin maar met uitserveren.



Aan alles komt een eind en 

Thea dankt ons allen voor 

de aandacht en stelt, dat het 

een zeer goede middag was.



Om kwart over vijf komt de 

koffie met bonbons. Wat 

hebben de vrijwilligers toch een 

bonk werk verzet. Het is dan 

ook volkomen terecht, dat 

Huub Smit namens ons allen 

een dankwoord uitspreekt. Het 

wordt door allen met applaus 

bevestigd.



Wat was deze “zomerebarbeque” (mag 

op twee manieren geschreven worden) 

weer een geweldig SVM-gebeuren


